
Voor de make-up liefhebber
Lieve                             



Sint heeft even bij Piet geïnformeerd,


Wat jou nou allemaal interesseert.



Want, met welk presentje maakt Sint jou nou blij?


Een goed boek, warme sokken of juist een lekkernij?



Ik heb Piet gevraagd om op onderzoek te gaan.


En hij vertelde me dat hij jou vaak in de badkamer zag staan.



Druk in de weer met penselen en kwasten.


Nou, ik moet eerlijk zeggen dat mij dat niet verraste.



Jouw lippen zitten altijd goed in de verf en je nagels zijn mooi gelakt.


Ja ik weet het zeker, het is make-up waar jij naar snakt.



Een mascara waar je wimpers mooi van gaan krullen.


Of een concealer waar je oneffenheden mee kan verhullen.



Ga dus maar lekker tutten met dit cadeau,


Want hiermee steel jij zéker de show!



Liefs, Sint en Piet


